
morgen is het  
halloween. we gaan de 
andere zwemmers eens 
goed laten schrikken.

hahaha.
Deze keer zijn wij de 
eerste die hen laten 

schrikken!!

zij zijn misschien de 
eerste, maar wij gaan 
hen het hardst laten 

schrikken. laten we in de 
winkel het griezeligste 

kostuum halen

zwemmers! we nemen ons 
plankje, want we gaan 

benen zwemmen!

he!? wat zijn die rare 
bubbels in het water, 

sonia?

geen idee paco...

nils? volgens mij hebben 
ze het meest geschrokken 

van ons monster...

ik voel het!

amai! sonia, je bent een 
echte heldin. Het was 
natuurlijk geen echt 

monster.

ik dacht van wel!

je lijkt nu op 
pietje

robots kunnen 
niet tegen water ja dat is het. een 

watermonster

clowns zijn niet
griezelig

als ze aan het  
zwemmen zijn spring ik 
uit het water en maak ik 

ze bang!!

AAAH

aaaaahh

Boooooo

GR
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kwak

PACO

griezelige 
halloween 
gewenst!


