
p a c o

“ p a a s e i t j e s ”

Het is bijna pasen en 
ik ga mijn vrienden 
verrassen met een 

cadeautje

ik ga ze net als 
de paashaas en de 

paasklokken eitjes 
geven

geen eitjes van 
chocolade maar echte 

kippeneieren

maar ik schilder ze 
in mooie kleuren 
zodat ze net eruit 

zien als echt 
paaseieren

ik ga hun eieren 
verstoppen dan zullen ze 

nog meer verrast zijn.

voor 
karel de 

koala

voor 
bert de 
baviaan

voor nils 
de neusaap 

en sonia 
de struis-

vogel

en natuurlijk 
piet pirahna

 wie heeft deze 
eieren in mijn  
zwemvliezen  
verstopt?

hoera 
een paasei!

grappig paco!

Bruno claeys
tekst en tekening:

die avond in 
het zwembad


